
Orde van dienst voor de Vesper op 22 maart in Finsterwolde 
Voorganger: Gert Wybe van der Werff / organist Bert Smit 
 
Alleen bij U verstilt mijn ziel / Laten we stil worden 
 
Wij wachten op U! Geef ons een hart 
U opent uw hand doorzichtig en zuiver. 
en schenkt ons elkaar Herschep met uw Geest 
als pelgrims op weg. ons leven als nieuw. 
 
2 kaarsen worden aangestoken 
 
We gaan staan 
 
Openingstekst (lied 192a)  
 
v Nu de avond valt, 
 ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 
 een vuurkolom het duister door 
 en van de nieuwe dag ons teken. 
 
a Laat uw licht ons leiden! 
 
 In de lichtkring van uw liefde verzameld, 
 nu hier de avond valt, 
 zingt ons de stilte uw naam ter eer. 
 
a Laat uw licht ons leiden! 
 
Zingen: lied 272   Wij zoeken in uw huis 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
V:  Ik wil u loven met heel mijn hart  
A: voor u zingen onder het oog van de goden. 
V: Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. 
A: De Heer zal mij altijd beschermen.  
V: Heer, uw trouw duurt eeuwig 
A:  laat het werk van uw handen niet los. 
V: God, op wie wij vertrouwen, vernieuw en 
 verdiep in ons door deze inkeer van veertig dagen ons 
 verstaan van de weg die uw Zoon is gegaan door water en 
 woestijn en versterk onze bereidheid hem te volgen op die weg. 
A: Amen 
 
We gaan zitten 

Psalmgebeden  
 Zondag 22 maart  -  Psalm van de zondag: psalm 43 
 
  Zingen: Psalm 43: 1  
 
  Psalm 41: 2-4 lezen 
 
  Zingen: Psalm 43: 5  
 
Lezing en begeleidend woord 
 Zondag 22 maart  -  zondag ludica   
 
  Lezen: Romeinen 8:12-16 
 
  Zingen: Lied 686   De Geest de Heren heeft 
 
Stilte en bezinning       (deze stilte duurt 5 minuten) 
 
Veertigdagenlied: lied 695   Heer, raak mij aan met uw adem 
 
Gebeden van de dag (met aansluitend gebedsaanhef) 
 
Gebedsaanhef lied 368 d   Houd mij in leven 
 
Stil  gebed 
 
We zingen het ‘Onze Vader’: lied 370   Vader, die woont in hemels licht 
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied: lied 691   De Geest van God waait als een wind 
 
Zegenbede (lied 192b) 
 
v Nu hier de avond valt / en wij de nacht ingaan, / maar leven in het licht. 
 
a Laat uw licht ons leiden, / wees onze vrede! 
 
v Laat uw aangezicht / over ons opgaan als de zon, 
 zegen ons en wie ons nastaan / met het licht van uw ogen! 
 
a Laat uw licht ons leiden, / wees onze vrede 
 
Zingen: 431 b   Amen 


